
BIJSCHRIFT
Voor 23.59 uur besteld
morgen in huis!  Want wachten 
hoeft niet meer. Of zo wil men 
ons toch doen geloven. Het hele 
proces van iets ontdekken, ergens 
naar uitkijken, verlangen wordt 
resoluut naar de prullenmand 
verwezen. Quasi alles kan je met 
een paar muisklikken op de kop 
tikken – een (onderbetaalde) 
koerier deponeert de bestelling 
op je drempel en daarmee is 
de kous af.  E-commerce en 
sociale media spelen gretig in 
op de menselijke drang naar 
onmiddellijke bevrediging. Net 
zoals we van nature minder 
aangename opdrachten of klusjes 
uitstellen zijn mensen geneigd 
om hun behoeften zo snel 
mogelijk in te vullen. Begrijpelijk 
maar daarom niet wenselijk 
of wijs. De roes die hiermee 
gepaard gaat blijkt van korte duur 
te zijn. En je hebt er steeds meer 
van nodig om hetzelfde effect te 
bereiken. Bevrediging slaat dan 
om in teleurstelling en honger 
naar (nog) meer en sneller.
Is het niet meer aangewezen 
om verlangens en dromen te 
laten groeien? Om ze vanuit 
diverse hoeken te bekijken en 
naar waarde te schatten? Om 
ze even te laten rusten totdat 
ze voldoende gerijpt zijn? Sta je 
soms niet beter even stil om te 
doorgronden wat je echt wil of 
nodig hebt?
De weg is soms belangrijker dan 
de bestemming…
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wie alles onmiddellijk wil
is ook zijn dromen kwijt

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be
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