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ZONDAG 2 JUNI
7e zondag van Pasen
Hij blijft ons steunen en nabij. 
ZONDAG 9 JUNI
Pinksteren
Warm worden voor Gods woord. 
ZONDAG 16 JUNI
Feest van de H. Drie-eenheid
Hoe mogen wij U noemen? 
ZONDAG 23 JUNI
Feest van het H. Sacrament
Brood om te danken en te delen. 
MAANDAG 24 JUNI
Feest Johannes de Doper
Een andere naam, een ander mens. 
ZATERDAG 29 JUNI
Feest Petrus en Paulus
Durf jij van Jezus getuigen? 
ZONDAG 30 JUNI
13e zondag door het jaar
Vastberaden je levensweg gaan. 
ZONDAG 7 JULI
14e zondag door het jaar
Leef tussen de mensen. 
ZONDAG 14 JULI
15e zondag door het jaar
Blijf mensen in nood nabij. 
ZONDAG 21 JULI
16e zondag door het jaar
Zelfvergeten dienstbaarheid. 
ZONDAG 28 JULI
17e zondag door het jaar
Bidden voor en met elkaar. 
ZONDAG 4 AUGUSTUS
18e zondag door het jaar
Echt rijk door rijkdom te delen. 
ZONDAG 11 AUGUSTUS
19e zondag door het jaar
God houdt belofte, Hij komt. 
DONDERDAG 15 AUGUSTUS
Maria Tenhemelopneming
Moeders zitten op de eerste rij. 
ZONDAG 18 AUGUSTUS
20e zondag door het jaar
Vrede komt niet vanzelf. 
ZONDAG 25 AUGUSTUS
21e zondag door het jaar
Geloof vraagt inspanning.

Christen zijn gaat 
wel samen met 

twijfel en kritiek,
niet met 

berusting en 
onverschilligheid
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Soms ben ik stiekem jaloers op mensen 
die ferm zeggen dat ze niet gelovig 
zijn.  Ze geloven niet, punt aan de lijn. 
Naast de vraag wat of waarin ze niet 
geloven voel ik mij als christen min of 
meer verplicht om op één of andere 
manier tegengas te geven, argumenten 
pro aan te brengen. Terwijl ik het zelf 
allemaal niet zo goed weet en met een 
bos vragen zit.  Bepaalde geloofspunten 
lijken toch wel lijnrecht tegen algemeen 
aanvaarde principes van wetenschap en 
logica in te druisen. Ze laten je geloof 
wankelen in plaats van het te schragen. 
Hetzelfde geldt voor een aantal 
praktijken die het geloof of gelovigheid 
zouden moeten bewerkstelligen of 
symboliseren. Wat linkt deze vieringen, 
teksten, gebruiken, bijeenkomsten aan 
de kern van het christen zijn? Zijn ze 
niet oudbakken, onbegrijpelijk, wollig, 
wereldvreemd, nuffig, kwezelachtig 
en ga zo maar voort? Deze gevoelens 
en gedachten van twijfel en kritiek 
kriebelen zich een weg naar buiten en 
doen je ongemakkelijk weg en weer 
schuiven. Maar is dit nu net niet de 
essentie van christen zijn?  
Je vult het telkens  opnieuw weer in met 
de mensen en gebeurtenissen die je 
op je pad ontmoet? Je toetst het af om 
het scherper te stellen of meer helder 
te krijgen. Anders verzand je in steriele 
rituelen en star comformisme. Meer 
dood dan levend, achteruit in plaats 
van vooruit. Echte betrokkenheid, de 
christelijke boodschap geregeld tegen 
het licht van de tijd houden en vragen 
durven stellen en je niet begraven in 
berusting of schouderophalen, dat is de 
noodzakelijke en terechte uitdaging die 
een christen zich zou moeten stellen.

Ludwig Vanderbeke


