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een reis
kun je
beter
uitdrukken
in het
aantal
vrienden
danin

de afstand
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Bij sommigen hangt de wereldkaart
op een prominente plaats in hun huis
bij anderen in het kleinste kamertje.
Maar waar ze ook hangt

ze is meestal verrijkt met vlaggetjes,
prikkertjes of plakkertjes die aanduiden
waar ze overal geweest zijn.

Je kan er in één oogopslag zien

of hun reizen cultuur of natuur,
ontspanning of inspanning als doel
hebben.

Mits wat vlug rekenwerk weet je
hoeveel keer ze al de wereld rond zijn
geweest of welk continent hun lief is.

Soms is zo een wereldkaart begin van
gesprek,

een soort gesproken reisgidsen

en hoor je wat ze toen gezien hebben
of opnieuw willen zien.

Maar wat klinkt het verhaal anders
als niet namen van landen en steden
maar namen van mensen genoemd
worden.

Mensen die ze daar hebben ontmoet,
mensen die indruk hebben gemaakt,
mensen die medemens zijn geworden.
En wat is het zalig als je hoort

dat de ontmoetingen van toen

nu nog steeds doorlopen

en men elkaar nog steeds

schrijft of blijft ontmoeten.

Zalig dat een verre of dichte reis van
toen niet afgesloten werd met een
prikkertje op de kaart

maar een blijvende vriendschap is
geworden.

Antoon Vandeputte



