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Van jongs af aan werd
het ons aangeleerd :
Spreken is zilver, zwijgen is goud.
Maar is zwijgen wel goud?
Is zwijgen het juiste woord 
voor wat deze zegswijze bedoelt?
Moet er niet eerder staan
LUISTEREN IS GOUD?

Zwijgen is een woord dat vele ladingen 
kan dekken. Het kan naast goede 
bedoelingen ook heel negatief effecten 
hebben. 
Denk maar aan verzwijgen, stilzwijgen 
of doodzwijgen.
Zwijgen kan zo een schade aanbrengen
dat je beter gesproken had dan 
gezwegen.
Op dat moment is zwijgen klatergoud.
Het lijkt aanvankelijk qua kleur en 
spiegeling op goud maar wordt na een 
korte periode volledig zwart.

Luisteren daagt meer uit, 
doet handelen.
Je moet je blijvend engageren met 
respect voor de andere die spreekt.
Naast je eigen opgebouwde mening
die de basis van je denken is, 
moet je ook de visie van de andere 
beluisteren.
Je moet ze binnen laten komen 
en naast uw mening durven zetten.
Luisteren maakt dat je elkaar gaat 
ontmoeten.
Het luisteren moet de bron worden 
van je spreken. 
Op dat moment is luisteren goud 
waard, en het stijgt in waarde 
naarmate je elkaar
meer en meer weet te waarderen. 
 
Antoon Vandeputte


