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Je kan maar vrij zijn
als je je medemens vrij laat

Onze vrijheid, 
ze is voor ieder van ons zo belangrijk.
Kunnen doen wat men wil.
Kunnen zeggen wat men wil.
Kunnen gaan waar men wil.
Maar beslissen wij daar alleen over?
Kan ik, heel alleen,
zonder rekening te houden met 
anderen
doen wat ik wil,
zeggen wat ik wil,
gaan waar ik wil?

Mijn vrijheid is pas echte vrijheid
als ik in mijn doen en laten
geen andere mensen de pas afsnij.
Vrijheid ten koste van anderen
is macht uitoefenen, ja zelfs misbruiken. 

Mijn vrijheid zal pas echte vrijheid zijn
als ik niemand moet vrezen,
iedereen recht in de ogen kan kijken,
als ik ‘s avonds met een gerust gemoed 
kan gaan slapen.

Mijn vrijheid zal pas echte vrijheid zijn
als ik verlangend kan uitzien
om anderen te ontmoeten
en met hen het leven te delen.

Vrijheid die anderen ook vrijheid geeft
maakt ons tot echt vrije mensen.

Antoon Vandeputte


