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Er zijn van die momenten
dat je het niet ziet zitten.
Troost is waarop je hoopt.
Maar soms is je verdriet
veel te groot voor troost.
Troosteloos, zo voel je je.
Waar moet je dan heen?
Bij wie kun je dan terecht?
Bij niemand of toch bij… 
Iemand met hoofdletter?
Of is dat weer te snel
en te gemakkelijk gezegd?
Verdriet kan immers 
zo zwaar wegen dat het
niet alleen je geloof
in de medemens wegneemt
maar ook je geloof in God
in vraag stelt. 
Je voelt je verlaten, 
door God en alleman 
in de steek gelaten.
Onbegrepen trek je je terug 
op jezelf, in je lege zelf.
Ook de volgelingen 
van Jezus kenden dat.
‘Toen trokken velen zich
terug en gingen niet verder
met Hem mee’, schrijft
de apostel Johannes.
‘Willen jullie ook weggaan’,
vroeg Jezus aan de twaalf.
Die vraag opende de ogen 
van Petrus. Hij antwoordde: 
‘Naar wie zouden we 
anders gaan, Heer? 
U spreekt woorden die
eeuwig leven geven.’
Als jouw verdriet te groot 
is voor troost, keer dan ook 
jouw verlatenheid om 
in overgave, want weet:
je kunt bij God terecht.
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