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We beleven, zegt men,
bizarre en moeilijke tijden.
De vraag is evenwel of
niet alle tijden bizar
en moeilijk waren, want
dat zei men toen ook.
Niemand kan de toekomst
voorspellen en nog
minder nu al organiseren.
Maar je kunt je er wel
op voorbereiden.
Op twee manieren:
ofwel leg je de handen
in de schoot en wacht je
angstig af op wat komt;
ofwel raap je alle moed
bijeen en doe je er wat aan.
Maar moed krijg je maar
als je durft te hopen 
dat het goed komt.
Is dat niet een beetje naïef?
Neen! Hoop is niet 
hetzelfde als optimisme.
Hoop is het besef dat 
de toekomst geen lot is
en nog niet vastligt.
Hoop is weten dat
wat je nu onderneemt
wel degelijk de toekomst
een draai kan geven en 
de stappen die je nu zet
het verschil kunnen maken.
Tussen wat achter ons ligt
en wat voor ons ligt 
gaapt de tijd van nu.
Die open tijd biedt ons 
de ruimte om te handelen
met het zicht op morgen.
Om te kunnen geloven
in de toekomst is hoop
dus het beste risico 
dat je kunt lopen.
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