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laat een pijn na
die niemand
kan helen.

laat een herinnering
na die niemand
kan stelen.
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We worden er allemaal
mee geconfronteerd en
we staan er allemaal even
machteloos tegenover:

de dood van een mens.

De pijn van een ander die
een man, een Vrouw, een
ouder of een kind verliest,
kunnen we nooit echt
aanvoelen en invoelen.
We kunnen wel degelijk
troost bieden, nabij en

een luisterend oor zijn,
maar de pijn wegnemen
kunnen we niet. Nooit.
Nog minder kunnen we

de pijn overnemen.

De dood van een geliefde
is immers liefdesverdriet.
Maar dan liefdesverdriet
in de overtreffende trap.
De leegte die de dode
achterlaat, is niet te vullen.
Troost is als de zalf op een
brandwonde: ze dekt af,
maar eenmaal uitgewerkt,
gaat de wonde weer

heftig branden.

De dood van een geliefde
laat een pijn na die
niemand kan helen...
Daarom schrijven we

in condoleances vaak:
‘Bewaar en leef van

de mooie herinneringen.’
Ook dat is waar en terecht.
De dood laat een pijn na
die niemand kan helen.
Liefde laat een herinnering
na die niemand kan stelen.
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