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Als kleine jongen zei ik 
wel eens tegen mezelf:
‘Als ik groot zal zijn…’
Dan volgde meestal
een stoere uitspraak of
een groot verlangen.
Wie jong is, mag en moet
kunnen dromen van wat
hij of zij allemaal zou
willen bereiken en doen.
Dromen van later,
dat doen we allemaal.
Waarom ook niet?
Zolang er een later is, 
is er ook een toekomst.
En die toekomst biedt 
aan het heden perspectief. 
Dromen is hoop vergaren. 
Als je maar niet vergeet
ook nog vandaag te leven.
Dromen van later mag 
geen uitstellen worden 
van wat je vandaag 
kunt doen, moet doen 
of zou willen doen.
Er zijn mensen die zo 
gefixeerd zijn op later, 
dat ze vergeten aandacht
te schenken aan wat nu 
voor hun ogen verschijnt.
Ze lopen veel kansen mis 
om iets van hun dromen 
nu al te kunnen realiseren.
Als de toekomst pas morgen 
zou beginnen, dan denk je 
morgen dat de toekomst 
pas overmorgen begint. 
Dat is helemaal niet zo.
Jouw toekomst begint goed 
met wat je nu doet.
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