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Toen Jezus van Nazareth 
zijn openbaar leven 
begon en zijn ‘loopbaan’ 
aan zou gaan vatten, 
trok Hij zich terug: 
veertig dagen lang.
Daarom is en heet 
onze christelijke vasten 
ook ‘veertigdagentijd’.
Hij ging stilstaan vooraleer 
zijn weg aan te vatten.
Neerzitten om na te denken 
over de zin van zijn leven. 
Stilstaan om te bezinnen
over het doel van zijn missie.
Toen Hij door het land trok, 
van stad naar dorp,
van dorp naar meer, 
van meer naar berg,
er Gods woord sprak, 
mensen genas, zonden vergaf,
onderbrak Hij zijn missie 
en trok Hij zich terug 
op een eenzame plaats om 
te bidden en te bezinnen.
Dat is ook wat de vasten 
voor ons kan zijn: ‘Stop!’ 
zeggen tegen de tijd en jezelf, 
een pas op de plaats maken, 
gaan zitten en je afvragen:
Ben ik nog op de goede weg, 
ben ik niet afgeweken 
van mijn route en mijn plan?
Daarvoor moet je halthouden, 
op de kaart van je leven kijken 
waar je je nu bevindt, en
met het kompas van je geweten 
het noorden terugvinden.
Soms moet je stilstaan 
om verder te kunnen gaan.
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