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‘Ik ben met jullie,
alle dagen, 
tot aan de voltooiing 
van de wereld.’
Achteraf gezien moeten
die woorden van Jezus 
bizar geklonken hebben
voor zijn leerlingen.
Nadat Hij was gekruisigd, 
en uit de dood opgestaan, 
want niet alleen het kruis 
maar ook het graf leeg was,
was Jezus hun verschenen. 
Toen was het dat Hij hun 
die belofte had gedaan: 
altijd bij hen te blijven. 
Toch verdween Hij plots, 
ten hemel opgenomen.
Zij bleven achter. Alleen.
Waar was Hij nu?
Nergens nog konden 
de leerlingen Hem vinden.
In die verwarring hebben
ze zich wellicht herinnerd 
wat Jezus hun had verteld:
‘Ik had honger en jullie 
gaven Mij te eten, 
Ik had dorst en jullie 
gaven Mij te drinken. 
Ik was een vreemdeling 
en jullie namen Mij op, 
Ik was naakt en 
jullie kleedden Mij, 
Ik was ziek en jullie 
bezochten Mij, 
Ik zat gevangen en jullie 
kwamen naar Mij toe.’
De opgestane Heer is ook
bij ons, als we anderen
doen opstaan.
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