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De tijden zijn wat ze zijn:
verward en onzeker.
Alle tijden zijn zo, maar 
vandaag voelen we de 
verwarring en onzekerheid 
als dreigender dan voorheen.
Het barre nieuws van oorlog, 
ellende en honger slaat ons 
continu om de oren. 
Het maakt ons horendol.
We voelen ons van God 
en alleman verlaten.
Omdat we ons niet alleen 
van alleman maar ook 
van God verlaten voelen, 
denken we: Waarom 
laat God die ellende toe?
Wanneer treedt Hij op?
Het is niet God die 
de rampspoed over 
de wereld jaagt of toelaat.
Het zijn de mensen zelf
die dit doen, omdat ze
niet de wil van God doen.
God is bijgevolg geen 
‘deus ex machina’ die 
als in een Grieks drama 
voor een plotwending
in de geschiedenis zorgt.
God is geen crisismanager
die ons komt repareren. 
God is er niet om onze wil 
te doen, wij zijn op aarde 
om Gods wil te doen.
Daarvoor mogen wij 
rekenen op zijn steun.
Paus Leo XIV zei het zo:
‘We zijn allen in Gods 
handen. Laten we daarom 
zonder angst, hand in hand 
met God en met elkaar 
voorwaarts gaan.’
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