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Is de mens goed of slecht?
Filosofen hebben er

al eeuwen hun hoofd

over gebroken.

Volgens Thomas Hobbes was
door zijn overlevingsdrang
de mens vooral slecht.

‘De mens is voor een andere
mens een wolf’, schreef hij.
Jean-Jacques Rousseau
daarentegen meende dat
niemand zo zachtmoedig en
vol mededogen is als de mens.
En kijk, een onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam
uit 2020 concludeerde:

‘Van nature is de mens goed.’
Schrijver Rutger Bregman
had er heel boek voor over
om te kunnen stellen dat

‘de meeste mensen deugen’.
Dus toch niet allemaal!

Dat vernemen ten andere ook
uit het nieuws van elke dag:
agressie, criminaliteit,
schietpartijen op straat,
oorlogen en zelfs genocide.
Misschien is al dat slechte
nog steeds nieuws,

omdat we het nog steeds

niet normaal vinden, niet oké.
Goedheid en deugdzaamheid
zijn toch vanzelfsprekend?
We kunnen immers niet
zonder de anderen en

de anderen niet zonder ons.
Waarom zou je dan

elkaar niet helpen?
Misschien is juist daardoor
goedheid zo vanzelfsprekend
dat we vergeten

er dankbaar voor te zijn.

Mark Van de Voorde



