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De dood is niet het slot
van ons verhaal
maar een open einde
in Gods verhaal
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In zijn laatste interview,

kort voor zijn dood, zei

de gewezen Franse president
Frangois Mitterrand:

‘We leven in een tijd van
spirituele droogte waarin

de mensen in hun haast

om te bestaan het mysterie
van het leven ontwijken.
Maar uiteindelijk willen we
tot een conclusie komen.

De grote vragen van het leven
kun je niet blijven ontwijken.’
Tien jaar geleden zei de
toenmalige Franse premier
Manuel Vals in een interview:
‘Dat de mens zich vragen stelt
over zijn bestaan en over wat
plaatsgrijpt na de dood,

is een problematiek

die hem herkent als mens.’
Niets menselijker dus

dan de vraag te stellen:

is de dood niet alleen

het einde van ons leven,

maar ook het einde van alles
wat we als mens geweest zijn?
Kortom, einde verhaal?

Of is er toch een leven aan

de overzijde van de dood?
Weten doen we het niet,
hopen mogen we.

Die belofte hebben we.

Een van de moordenaars
naast Jezus’ kruis mocht horen:
‘Heden zult gij met mij

zijn in het paradijs.’

Laten we ons vastklampen
aan die belofte en die woorden.
De dood is niet het slot

van ons verhaal maar een
open einde in Gods verhaal.

Mark Van de Voorde



