
BIJSCHRIFT

AF 1356 Geloofskrant • 16 januari tot 15 februari 2026  • ©UM
Uitgeverij Muurkranten vzw • Monnikenwerve 1 • 8000 Brugge
Tel. 050 31 26 01 • Fax 050 31 05 50 • e-mail: info@muurkranten.be

Geloof, hoop en liefde
zijn de grootste deugden.
Paulus noemt ze zelfs
de enige die blijven.
Alles wat we doen 
en denken vergaat, maar
geloof, hoop en liefde
weerstaan de tijd.
Paulus noemt de liefde
de grootste van de drie.
De liefde is de zuurstof 
die de hoop ademt geeft 
en het geloof veerkracht.
De kern van ons geloof is 
dat God Liefde is en wij 
door Hem geliefd zijn 
en uitgenodigd worden 
om die goddelijke liefde
in naastenliefde te beleven 
en een gezicht te geven, 
zoals Jezus Christus 
ons heeft voorgedaan.
De kern van onze hoop is 
dat wij niet nodeloos 
het goede doen en 
de rechtvaardigheid 
betrachten en liefhebben, 
maar dat – ondanks kwaad,
onrecht en haat – 
het goede zal zegevieren,
recht zal geschieden en
de liefde zal heersen.
Dat uiteindelijk ook
de eeuwigheid de tijd en 
de dood zal overwinnen, 
mogen we geloven en 
mogen we verhopen, 
omdat God Liefde is.
Om te kunnen geloven 
moet je hopen. 
Om te kunnen hopen 
moet je liefhebben.
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