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Krijg ook jij graag 
een cadeautje?
Wellicht. Wie niet?
We krijgen niet alleen 
graag geschenken, 
we geven ook graag 
iemand een cadeau.
Iets geven is een blijk 
van waardering, 
een uiting van liefde
of een manier om 
vriendschap te tonen.
Maar stel,
op je verjaardag brengt
de pakjesbezorger je
wel dertig pakjes
met leuke dingen.
Op het etiket staan
de namen van wie jou
met al die geschenken 
verrassen, maar zelf 
bellen ze je niet
voor een appje 
met je verjaardag.
Fijne vrienden zijn dat.
Je krijgt wel cadeaus 
– bij de vleet zelfs – 
maar geen aandacht 
– geen zier, geen fluit.
Gelukkig word je 
daar niet van.
Leuk is je verjaardag 
ook niet echt meer.
Het is duidelijk dat je 
liever hen had gehoord 
dan hun cadeaus 
had gekregen. 
Immers, aandacht 
schenken is de puurste 
vorm van geven.
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