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Naastenliefde
IS geen
sentiment
maar
engagement
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De naastenliefde heet

in het Frans ‘charité.

In het Engels spreken

ze van ‘charity.

Die talen maken hiermee
duidelijker dan wij met
in het Nederlands en
onze oosterburen in het
Duits (Nachtensliebe),
dat de naastenliefde
helemaal iets anders is
dan romantische liefde,
‘amour’ in het Frans en
‘love’ in het Engels.

De naastenliefde vraagt
niet aan ons om tegen

de mensen rondom ons
en tegen wildvreemden
te zeggen: Ik hou van je!’
Meer zelfs, van de liefde
voor de naaste wordt ook
niet gevraagd dat we
gevoelens zouden hebben
voor die medemensen.
Naastenliefde is geen
keuze, ze is een plicht.
Omdat alle mensen onze
broeders en zusters zijn.
Naastenliefde is daarom
ook niet te beperken tot
de eigen kring of groep,
tot de eigen taal of natie,
tot wie ons liggen

of wie we graag hebben.
Voor ware naastenliefde
moet je over je gevoelens
heen kunnen stappen en
buiten elke vorm van
sympathie durven treden.
Naastenliefde is

geen sentiment

maar engagement.
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